
Wat leuk dat je bij ons komt eten met kerst! We laten je
graag kennis maken met al het lekkers dat van het
Twentse land komt. 

Onze kok Leen hoort graag van tevoren wat je wilt eten;
hij houdt er namelijk van om met verse ingrediënten te
werken en niets weg te gooien.

Geef je wensenlijst op tijd aan ons door. 
Dan gaan we onze stinkende best voor je doen!

 Vooraf 
Tomatensoep met kerstballen
Carpaccio met komkommerboomkerst
Vuurpijl worstenbrood

 Hoofdgerecht 

Toetje 

Kerstpastei met aardappelkroketjes
Pannenkoek met kerstversiering
Rudolfsburger, friet en groente

Kers(st) ijs met lolly
Kersttrifle met koeienvlaai
Wentelteefjes van bananenbrood en marshmallows

Geef hieronder je keuzes aan: 

Ik wil het grote-mensen-menu proeven
(aangepaste portie)

Ik eet graag de volgende gerechten; 

Mijn naam is:

Ik eet mee op: Kerstavond / Eerste  kerstdag / Tweede kerstdag
(datum)


